
PAULS
FIETS LANGS DE ROMEINSE SCHATTEN 

STEL JE VOOR: 
EEN PRACHTIGE ZOMEROCHTEND IN HET PITTORESKE BOCHOLTZ.

Je begint je dag met een heerlijke kop koffie en een stuk Limburgse vlaai bij lunchcafé  Oud Bocholtz,
tussen 10.30 en 11 uur. De zon schijnt of het regent, de lucht is helder of bewolkt, en om 11 uur stap je op

je fiets voor een reis door de tijd.
Onze fietstocht van ongeveer 12 km voert je langs de vindplaatsen van maar liefst negen Romeinse villa’s.

Terwijl je door het adembenemende landschap fietst, hoor je fascinerende verhalen over de Romeinse
periode en krijg je een levendig beeld van de invloed die de Romeinen op deze regio hebben gehad. Elke

stop brengt de geschiedenis tot leven, en je zult versteld staan van de rijkdom en het erfgoed dat hier
verborgen ligt.

De tocht eindigt bij Paul’s in Wylre , waar je wordt verwelkomd met een verrukkelijk lunchplankje. Hier kun
je ontspannen en genieten van de heerlijke lunch. De terugweg naar Bocholtz fiets je op eigen gelegenheid,
zonder begeleiding. Je kunt zelf bepalen wanneer je vertrekt en de tijd nemen om na te genieten van deze

bijzondere ervaring.
Mis deze unieke kans niet om de rijke Romeinse geschiedenis van het Land van Kalk  te ontdekken! Meld je
nu aan en beleef een onvergetelijke ervaring. Deze fietstocht vindt plaats op 9, 23 juli, 6 en 13 augustus en

is niet gebonden aan een minimum aantal deelnemers. Het maximaal aantal deelnemers is 15.

De deelnamekosten bedragen slechts € 31,50, inclusief reserveringskosten, gids, lunchplankje bij Paul's,
koffie en vlaai bij vertrek.

Fietstocht Romeinse schatten reserveren 


